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Na een zoektocht om een mooie loca�e te vinden waar we met onze talrijke groep terecht kunnen 
voor ons jaarlijks ledenfeest en bovendien ook gastronomisch kunnen genieten is onze keuze gevallen 
op het “KREKELHOF” in Gooik.

Na een geslaagde voorproeverij kunnen wij met een gerust gevoel 
deze feestelijke loca�e aanbevelen.Omgeven door het prach�ge 
groen en de omliggende wijngaarden in het heuvelach�ge 
landschap van Gooik is het Krekelhof al 40 jaar een vaste en 
gerenommeerde waarde, dat bewijzen de talrijke reviews: 
“Correct,smakelijk,vriendelijk en professionele bediening”. 
”Toploca�e “. ”Een aanrader”. ”Dit was feesten in s�jl”: om er 
maar enkele te vermelden.

Chef Yanik Dehandschu�er is de trotse eigenaar van het Krekelhof 
in Gooik, het sterrenrestaurant Sir Kwinten in Lennik en Ferment,  
eveneens in Lennik.

Zuiver,puur en met productkwaliteit voorop, dat zijn de culinaire 
drijfveren van de chef.

Zijn keukenteam zal ons verwennen met kwaliteitsproducten verwerkt in een gevarieerd viergangen-
menu aangepast aan het seizoen. Dat beloo� een ware culinaire en s�jlvolle belevenis te worden.

Graag nodigen wij jullie uit op ons jaarfeest van zaterdag 2 december met als thema “Oude straat-
namen van Hombeek”.

Om het voor iedereen aangenaam en op een ontspannen manier te laten verlopen is er een 
“Hoembekabus” voorzien.

Vervolg op bladzijde 2 met inschrijving en menu.

Jaarfeest Hoembeka - zaterdag 2 december 2023

2023-4
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Onze volgende activiteiten:
-  Zondag 5 november: Dierenzegening en paardenommegang.
-  Zaterdag 2 december: Jaarfeest in het Krekelhof
-  Vrijdag 24 januari 2024: Nieuwjaarsreceptie en Algemene vergadering.
-  Donderdag 15 februari 2024: lezing door professor Hendrik Vos: dit is Europa.
-  Donderdag 25 april: daguitstap naar Tongeren.
-  21 tot 28 mei: Hoembekareis naar Spaans-Baskenland

PRAKTISCH:

Aanvang van het diner: 12.30 uur
Vertrek in Hombeek om 11.20 uur 

 parking KWB Hombekerkouter 
of rechtstreeks naar het restaurant

Krekelhof: Drie Egyptenbaan 11  1755 Gooik
Er is ruime parking voorzien aan het restaurant

Vermeld bij inschrijving of je mee wil gaan met de 
Hoembekabus (max. 50 pl.)

Vermeld ook of er rekening moet gehouden worden met 
intoleranties of allergiën

Terug in Hombeek rond 18.30 uur

INSCHRIJVEN:
door overschrijving van 105,00 € per persoon 

voor 10 november 2023 
op de bankrekening van 

Hoembeka BE73 7332 1720 5460 

Menu
Sprankelend aperitief met warme en koude hapjes

Zeetong “Riesling mousseline”
Gekarameliseerd witloof,

groene kruiden en gepofte quinoia

Pompoenroomsoep met tomatenblokjes
en grijze garnalen

Parelhoen “Landes”
Stro-aardappelen-knolselder en fine Champagne

Dessertenbuffet
Koffie - thee

Witte wijn - rode wijn - water plat en bruis 



3

    HOEMBEKAREIS  2024 

Bij de stemming voor de HOEMBEKA-reisbestemming 2024 
op het afsluitingsdineetje van de reis Hongarije 2023 koos 

de overgrote meerderheid voor Spaans Baskenland. De 
Hoembekareis-organisators zijn nu druk bezig met de 

planning van deze reis en de zoektocht naar een neder-     

landstalige gids Spaans Baskenland. De reisperiode werd 
reeds vastgelegd: 21 - 28 mei 2024. Het reisprogramma 

zal een mix worden van cultuur en natuur gekruid met 
Rioja wijntjes, pintxos en culinaire geneugten van de Bas-

kische keuken. Het programma in opbouw zal de steden 

Bilbao, Laguardia (Rioja) en San Sebastian in de spotlights 
zetten. Ze zijn stuk voor stuk een “must to see !”  
 

Bilbao 

 

 
      
Rioja regio                                                                         San Sebastian 

 

       

 

             SPAANS BASKENLAND 

           

 

 

 

Let op ! 
 

Alle hoembekaleden kunnen aan deze reis deel-

nemen. Om organisatorische redenen vragen de 
inrichters dat geïnteresseerde leden  naam en 

voornaam, geboortedatum en identificatienum-
mer van het Rijksregister zoals vermeld op hun 

identiteitskaart, doormailen vóór 31 oktober 

2023. Mailadres: hermanvanlint@telenet.be. 
Alleen deze leden zullen later het reisprogram-

ma en een uitnodiging tot betaling door over-
schrijving van voorschot toegemaild krijgen. 

 

                           Organisators Hilde&Herman 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_del_Pais_Vasco.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_del_Pa%C3%ADs_Vasco.svg
mailto:hermanvanlint@telenet.be
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HET KLOOSTER VAN LELIËNDAEL  (1233-1582)                                            DEEL 1            

De legende van Leliëndaal  

Pastoor Lambertus van Nosseghem 
was een verwoed natuurminnaar. Hij 
maakte elke morgen zijn favoriete  
wandeling op zijn landgoed in de 
Neerkouter langs de zenneoever te 
Hombecke. Bij het opkomend ochtend-
zonnetje genoot hij met volle teugen 
van de natuurpracht: de bloemen-
weelde van de wilde lelietjes-van dalen 
en het gefluit van vogeltjes. De vogel-
tjes hielden hun fluitconcert steevast 
op eenzelfde plaats en tot zijn grote 
verbazing telde de dorpsherder altijd 
18 zangertjes. Dat moet een teken van 
de Schepper zijn, dacht hij. De Heer 
gebruikt die nederige vogeltjes om mij 
een boodschap te brengen. Hij roept 
me op, om op deze plaats een klooster 
op te richten, waar iedere dag van de 

week een loflied wordt gezongen voor de Schepper. Lambertus stelde al zijn bezittingen ter beschikking van 
leenheer Wouter Berthout. Het ontbrekende geld werd samengebracht door de parochianen. Heer Wouter Ber-
thout, gaf zijn toestemming en het “Klooster van Leliëndaal “ rees op uit het Zennedal. Het werd bevolkt door 
18 vrome maagdekens. De H. Norbertus werd hun patroon. Het getal 18 werd steeds streng geëerbiedigd. 
Volgens sommige bronnen zouden  de 18 vogeltjes van pastoor Lambertus zelfs de eerste mis in het klooster 
hebben opgeluisterd met hun gezang. Enkele keren gebeurde het nochtans toch dat het cijfer 18 werd over-
schreden en de legende vertelt dat in dit geval de proost en de priorin van het klooster in datzelfde jaar zou-
den sterven. 

Het klooster van Leliëndael naar een aquarel van De Noter. 

Jan Baptist De Noter (°Walem 1786, +Mechelen 1855) tekende en schilderde tussen 1830 en 1850 in opdracht van de 
archivaris van het aartsbisdom Schoeffer 350 aquarellen van Mechelen. Door hun eigen stijl zijn ze zeer herkenbaar, de 
tekeningen zijn ingekleurd met tinten in zacht coloriet. Hij baseerde zich vooral op oude stadsplannen van Mechelen. 

 

 



5

Geschiedenis van “het Clooster van Leliëndael” 
 

De parochiegeschiedenis van Hombeek 
begint in 1129. De bisschop van Kamerijk 
(Cambrai) schonk toen de altaren van 
Hombeek en Leest aan de Cisterciënzer-
abdij van Kortenberg. Kortenberg ver-
kreeg daardoor het recht om pastoors ter 
benoeming voor te dragen bij de bisschop 
maar de aanstelling gebeurde door de bis-
schop zelf. De abdij van Kortenberg kon 
beschikken over de parochieinkomsten 
bestaande uit : de tienden, de opbreng-
sten van kerkdiensten, offeranden, afla-
ten, … In de jaren 1229-1230 nam Lam-
bertus van Nosseghem, pastoor te Hom-

beek, het initiatief om daar een religieuze 
gemeenschap op te richten. Na toestem-
ming van de burgerlijke autoriteiten, de 
Berthouts en de hertogen van Brabant en 
de religieuze autoriteit de abdij van Kort-
enberg, schonk de pastoor zijn familie-
gronden aan de abdij van Kortenberg om 
er een klooster op te zetten. Met de 
bouw van het klooster van Leliëndael 
werd vermoedelijk gestart rond 1229. 
“Omtrent het jaer 1232 is gesticht het 
Clooster van Leliëndael. in het dorp 
van Hombeke bij Leest onder Mechelen, 
door sekeren pastoor van Hombeke, 
Lambertus. De fondatie is bevestight 
door Gedefridus Bisschop van Cameryck, 
in het jaer 1233. Het nieuwe sticht werd 
geplaatst onder de bescherming van 
Onze-Lieve Vrouw van Leliëndaal en de 
H. Norbertus.” De verklaring van het feit 
dat het een norbertinessenpriorij werd, is 
te danken aan Wouter Berthout, de laatste afstammeling van de heren van 

Grimbergen, de stichters van de norbertijnenabdij aldaar. De organisatie van het klooster werd in hetzelfde 
jaar toevertrouwd aan 18 nonnen uit het norbertinessenklooster van Gempe (St.-Joris-Winge). Tijdens de 
eerste mis in de nieuwe kloosterkerk namen de gezusters Sabina en Margaretha van Nosseghem het kloos-
terhabijt aan. Later volgden: Elisabeth (1ste priorin), Margaretha van Udekem (2de priorin in 1246), Clementia 
van Leest (suppriorin), Machtildis de Hargeschot, Beatrix de Hargeschot en Alaeidis van Brussel. 
De stichting van het klooster werd niet alleen goedgekeurd door de religieuze autoriteit, de abdij van Korten-
berg maar ook door de burgerlijke partij: de hertog van Brabant en de heren van Berthout die hier heel wat 
macht hadden. Ze zorgden bijvoorbeeld voor het toekennen van de visrechten op de Zenne: 
“In het jaer 1234 heeft Henrick den I, Hertogh van Brabant aen dit Clooster gegeven het recht van visschen in 
de Zenne, van de brugge van Sempst tot aen de brugge van Hefne.” 
“In het jaer 1242, heeft Wouter Berthout, met consent van Henrick Hertog van Brabant, aen het geseyt Cloos-
ter gegeven het recht van visschen van de brugge van Weerdt tot aen de kercke van Leest.“   
Dank zij de hulp van talrijke weldoeners konden de kloostergronden regelmatig uitgebreid worden. Op het Mo-
lenveld aan de Hombekerkouter kwam er een windmolen, die later eigendom zal worden van het kasteel Car-
mosteyn. Bij opgravingswerken werden ook restanten van een watermolen teruggevonden. De oudste ver-
melding van de watermolen dateert van 1317. Het was een getijdenmolen die vermoedelijk gebruikt werd om 
mout te malen, nodig voor het brouwen van bier. Hij stond aan een vijver die in verbinding stond met de Zen-
ne. Bij vloed werd de vijver tweemaal per dag gevuld met vers water. Door middel van een sluis liet men tij-
dens eb het water aflopen tegen de onderkant van een scheprad. Via een gracht kwam het wegstromende 
water dan terug in de Zenne. Met rieten matten werd het ontsnappen van de vis naar de Zenne belet.  
Het klooster floreerde, met als gevolg dat het voorgeschreven aantal van 18 kloosterzusters al wel eens over-
schreden werd. Voor noodgevallen bezat de priorij een refuge in Mechelen, een toevluchtsoord binnen de vei-
lige stadsmuren, gelegen aan de Ganzendries. 
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Voorname bezittingen verkregen door schenkingen en aankopen   
  

 
 
Het Hof Ter Most - Hof Scheurcapruyn aan de Larestraat  
 

De heerlijkheid Ter Most was een 
vol leen van de hertog van Bra-
bant. Het bezat een cijnshof Ter 
Schommen, met een meier en 
laten aangesteld door de heer 
van Ter Most. De meier stond in 
voor de inning en de inboeking 
(cijnsboek) van de cijnzen ( be-
lastingsgelden) van de laten  
(halfvrije boeren). De oudste 
heer in de eerste helft van de 
14de eeuw was Jan van der Most. 
Het leengoed ter Most kwam in 
1480 in het bezit van de priorij 
van Leliëndaal. Het klooster 
kocht het leengoed van Hendrik 
van Berghen, zoon van vader 
Hendrik van Berghen senior en 
Catherina van der Linden. De 
verkoop, de oude cijnsrechten 
inbegrepen omvatte: de heren-

hoeve Hof ter Most met de laten en de daarbij horende cijnsgronden met hun toebehoren, gelegen in de pa-
rochies Hombeek, Leest en omgeving. 
“16 oktober 1480 : Hendrik van Berghen, zoon van wijlen Hendrik verkoopt aan Leliëndael 15 partijen land sa-
men groot 11 bunder 24 roeden verpacht aan Jan Peters alias Wageman, gelegen te Hombeek en te Leest in 
hoofdzaak op de Hombekerkouter, de Leesterkouter en het Lindeveld”. Op 25 oktober 1480, beleende aarts-
hertog Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië de proost van Leliëndaal Jacob van der Meyen 
“metten goede, geheten Ter Most”. 
Meer dan honderd jaar zullen de proosten van Leliëndaal in het Hof ter Most verblijven. De woonst kreeg daar-
om ook de naam: “’t Proosthof van Leliëndael”. De proost was wel een voornaam persoon; samen met de prio- 

      Het omwaterde  Hof Ter Most aan de Larestraat te Hombeek 
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rin stond hij in voor het beheer en beleid van het klooster. Elk jaar betaalde de proost het verhef, de huur voor 
zijn proosthof. 
In de 16de eeuw telde Ter Most 8 cijnsplichtige laten (halfvrije boeren)  met hun afgebakende percelen land, 
verspreid in Ophombeek, Leest en Zemst.  

                                                   
Tijdens de godsdiensttroebelen eind 16de eeuw, liep het Hof ter Most regelmatig schade op en in 1594 werd 
het in as gelegd. In 1654 lieten de zusters van Leliëndaal op dezelfde plaats van het Hof ter Most aan de Lare-
straat een nieuw pachthof bouwen in hoevevorm. De stenen die verwerkt waren in de deuromkadering van dit 
nieuwe Hof ter Most vertellen ons het juiste bouwjaar. Bewoner Eugeen Van den Ende schonk ze aan Frans 
Van den Heuvel die ze inbouwde op zijn museum Ten Huize ter Kriekerije , Diepestraat 17, Hombeek. Frans 
vertelde me dat Eugeen de stenen gebruikte als gewichten op de golfplaten die de pulp overdekten. 
Tijdens de Franse revolutie werd Hof ter Most geconfisceerd en openbaar verkocht in 1797. Constant Van den 
Nieuwenhuyzen, een rijke Mechelse hoedenfabrikant kocht Ter Most in, onder de naam Scheurcapruyn. Hij ver-

pachtte het goed dat tot in 1877 eigendom bleef van de zijn nakomelingen.  
 
De pachters ons bekend na de inkoop van Van den Nieuwen-
huyzen zijn: 
 
Jaak Emmanuel Cauwenberg die er woonde tot 1808. 
Michiel Cauwenbergh, neef van Jaak, werd de volgende pachter. Hij 
stierf op 31-jarige leeftijd .  
Antoon Voet van Stuivenberg, schepen en later burgemeester van 
Hombeek volgde 
hem op. 
Peter Jan Voet, 
zoon van Antoon, 
werd de volgende 
pachter Van Ter 
Most.  Hij bleef vrij-
gezel. 
In 1877 werd Ter 

Most verpacht aan het echtpaar Jan Bt. Van Asch x 
Anna Maria De Neys.   
Pelagie Van Asch, dochter van Jan en Anna Maria  
huwde met Louis Van den Ende. Ze kochten de hoe-
ve in, en brachten er negen kinderen groot. Zoon 
Eugeen Van den Ende werd de volgende eigenaar. 
Hij huwde met Rosalie Van Haezendonck; ze lieten de oude hoeve Ter Most slopen en bouwden er in de jaren 
1948-1949 de huidige boerderij, nog steeds bewoond door de familie Van den Ende. Adres: Larestraat 1 , 
Hombeek. 
  

              Hof Ter Most aan de Larestraat in 1654  Stadsarchief Mechelen 
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Hof Ter Schommen - Hoeve Ter Most - Comte de Nieuwenhuyzen  
 
 

De hoeve van Ter Most  werd opgericht in het centrum van de 25 
bunder heidegronden die hertog Hendrik III van Brabant in 1260  
aan Leliëndaal schonk. Ze stond op de drassige gronden (schommen) 
aan de Schoorstraat op het Heike in het verlengde van de Moststraat.  
Hof Ter Schomme was ook een cijnshof met een meier aangesteld 
door de heer van het goed. Volgens het cijnsboek telde het leengoed 
Ter Schommen in 1440: 43 laten en in 1528 : 48 laten. 
 
De eerste bekende pachter was Anthonis Wagheman. Hij ging 
regelmatig graan dorsen in de tiendeschuur van Lelëndaal en 
betaalde daarvoor jaarlijks 71 veertelen 3 mokens rogge. 
 
In 1566 wordt pachter Hendrik Daems van het hof Ter Schommen 
naar de Kloosterhoeve overgeplaatst. 
                                                         
In 1579 vinden we  Jacob Boonen terug,  
 
In 1580  Nicolaas van Heyst en in 1585 Hendrik Coeckelberghs. 
 
Tijdens de Franse revolutie werden 
de kerkelijke goederen aangeslagen 
en ook Hoeve Ter Most werd open-
baar verkocht op 14 februari 1797 
onder de naam “ Ter Most du cou-
vent supprimé de Leliendael “. De 

vermelde oppervlakte van Hoeve Ter Most bedroeg toen 17 bunder 300 roe-
den  +/- 23 ha). Eigenaar werd Constant Van den Nieuwenhuyzen, die toen 
heel wat zwartgoed in onze contreien heeft ingepikt. Constant had in Meche-  
len een bloeiende hoedenmakerij met gemiddeld meer dan 120 arbeiders in 
loondienst. De werkplaats strekte zich uit van de Steenweg ( het verlengde 
van de Ijzerenleen links van het Schepenhuis) tot de Begijnenstraat, waar 
zich de grote achterpoort van de werkplaats bevond. Daar bevindt zich nu het 
“Kunstencentrum NONA (huis-nummer 27). In 1872 weten we dat het grote 
hoedenmakersatelier diende als dans- en feestzaal van herberg Frascati, die 
aan de Steenweg gelegen was. In 1965 toverde Gommaar Verelst de feest-
zaal Frascati om tot bioscoop “Ciné Studio” (gekend als ”´t Voal Cinemake 
van Mechelen”. 
 
In 1815 kocht pachter Jaak Horckmans  8 ha kloostergrond van Van 

den Nieuwenhuyzen en rond 1836 kocht hij van 
diens schoonzoon ook Hoeve Ter Most. Jaak 
stierf in 1837. Zijn ongehuwde dochter, Isa-
bella Horckmans, bleef wonen op hoeve Ter 
Most. 
De volgende bewoners werden haar neven: 
Jacob Ceulemans en vanaf 1872 dokter 
Vincent Ceulemans (1834 -1906). Vincent 
was de  eerste voorzitter van de pas opgerich-
te fanfare St.- Martinus (1864) en was in Hom-
beek een graag geziene, populaire figuur. Hij 
woonde aanvankelijk in het ouderlijke heren-
huis in de Bankstraat (vandaag huisnr. 30 ). 
Rond 1874  verhuisde Vincent naar het Hof ter 

Schommen dat hij liet ombouwen tot dokterswoning. In 1883 liet hij 
oud hof gedeeltelijk afbreken en bouwde ernaast een nieuw herenhuis, 
dat er tot op heden nog staat. Het bouwjaar 1883 prijkt bovenaan in de 
voorgeveltip. De volgende bewoners ervan waren de familie Van 
Woensel en de familie Keuleers. 

dokter Ceulemans 

  Woning Vincent Ceulemans 1883 
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De Kloosterhoeve ook Winhof genoemd 
 

 
Het pachthof in de onmiddellijke omgeving van het Klooster van Leliëndaal was gelegen aan de toenmalige 
Zenneweg, die parallel liep met de Zenne: van Grimbergen via Eppegem, Weerde, Zemst, Hombeek, Leest en 
Heffen naar Heindonk. De hoeve lag ook dichtbij het Kasteel Carmosteyn en deelde tijdens de godsdiensttroe-
belen in de 16de eeuw herhaaldelijk in de klappen. De opgelopen schade was niet te betalen. De pachters kon-
den zelfs hun verschuldigde cijns aan Leliëndaal niet betalen. 
In 1365  was Johannes de Most de eerste pachter van het Winhof. Hij bevoorraadde Leliëndael met vlees en 
groenten, hield er een koeienstal op na en huurde de bogaard van het klooster. 
De volgende pachtersfamilie van de Kloosterhoeve was de familie Caluaerts. Claes Caluaerts, huurde de hoe-
ve van ca.1527 tot 1539. Zijn vader Hendrik was boswachter van de prelaat van Grimbergen. Claes was ge-
boortig van Heffen en opgevoed in het klooster van Leliëndael. Pachter Claes had een dochter Margriet 
Caluaerts, die in 1542 huwde met Gillis De Keyser, die drie jaar wagenknecht was van de toenmalige proost 
van Leliëndael, Lodewijk van den Berghe. Hij werd pachter in 1574. Verschillende leden van deze vooraan-
staande familie werden pachter op een van de drie hoeves van Leliëndael. De Kloosterhoeve zou tot 1797 in 
handen van de “De Keysers” blijven.   
Pachter Egidius De Keyser overleed in 1772 en zijn vrouw Anna Verbruggen in 1779. In 1778 werd de 
erfenis verdeeld onder de zeven overgebleven kinderen. Jan was de jongste zoon van het gezin. Zijn vijf 
zusters waren met pachters getrouwd en zijn oudere broer Jan Frans was al pachter te Breendonk. In 1777, 
twee jaar voor haar dood, ging weduwe Anna Verbruggen af van de pacht en mocht haar jongste zoon Jan 
de Keyser een nieuw contract aangaan met Leliëndael. Hij huwde in 1780 met Maria Catharina Horck-
mans, de dochter van Jacob en van Catharina De Laet.  
In 1783 schafte keizer Jozef II alle contemplatieve kloosters af. Hun inkomsten werden in een Kas van Religie 
gestort en van alle bezittingen werd een inventaris opgemaakt. De administrator van de opgeheven kloosters 
liet de drie hoeves van Leliëndael schatten en tegelijk een raming maken van kosten voor de werken die nodig 
waren om deze terug in goede staat te brengen.  
Bij de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad de "Conseil Municipal" door de Franse bezetter werd Jan 
Frans  Ceulemans, pachter van het Hof ter Heide, door de Hombeekse bevolking naar voor geschoven als 
kandidaat burgemeester van Hombeek in het nieuwe regime. Hij sprak vlot de Frans, trad op als tolk bij de 
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onderhandelingen met de bezetters en was graag gezien door de Hombekenaars. Nog voor de publieke ver-
koop van de kloostergoederen plaatsvond, zorgde Jan Ceulemans ervoor, dat hijzelf en vele andere pachters 
een nieuw huurkontrakt voor 12 jaar met de Franse Staat vastkregen. Ook Catherina Horckmans had in 1795 
een nieuwe pachtovereenkomst voor "Oud Leliëndael" met de Franse Staat kunnen ondertekenen.   
Op 24 maart 1797 werd de kloosterhoeve openbaar verkocht door de Franse Staat. De opkopers van zwart 
goed beleefden gouden dagen. Voor een appel en een ei kochten ze kerken en kloosters op, die werden 
afgebroken of omgevormd tot werkplaatsen of verpacht. De Kloosterhoeve kwam, je kan het al raden, in het 
bezit van de Constant Van den Nieuwenhuyze, die het opnieuw verpachtte. 
Na de dood van Catherina Horckmans, ging de pacht over op de 19-jarige, oudste zoon, Louis De Keyser. Hij 
was nog ongehuwd en werd in het begin bijgestaan door zijn stiefvader Jan Frans Smets.  
Louis werkte er samen met nog twee ongetrouwde broers. Toen in 1813 zijn inmiddels getrouwde zusters de 
boedelscheiding vroegen, keerde het tij. Alles werd publiek verkocht : ouderlijke erfgronden, huisraad, dieren 
en landbouwgerief. Dit betekende een zware slag voor het bedrijf. Louis huwde als 36-jarige met Catherina, de 
dochter van pachter Voet van Stuivenberg. Het echtpaar bleef kinderloos. Ze stierven beiden zeer jong, amper 
50 jaar oud. De broers van Louis waren niet bij machte om de pacht verder te zetten. In 1830 volgde dan de 
liquidatie van alle goederen van het eens zo bloeiende pachthof. De roemrijke heerschappij van de “ De Key-  
sers” als pachters van Leliëndaal kreeg een triestig einde. Het pachthof zelf raakte meer en meer in verval.  
Van de Nieuwenhuyzen, zocht naarstig naar een nieuwe huurder. Het werd pachter Van Gorp. Deze kende 
weinig succes en moest het na een paar jaar opgeven. In 1837 werd het hof verhuurd aan de laatste pachters-
familie die de "Oud-Kloosterhoeve" zou bewonen: de familie De Saegher.  
Philip Jacob De Saegher kwam van Ruisbroek. Hij stamde uit een bekende pachtersfamilie van Klein-Bra-
bant. Het gezin telde vier dochters en zes zonen. Het bedrijf kende terug een korte bloeiperiode. Philip liet zich 
behelpen door een paar knechten en twee meiden die vanuit Klein-Brabant waren meegekomen. Na de dood 
van de ouders zetten de kinderen de pacht verder maar in 1858 raakte de pachthoeve zo sterk in verval dat 
deze besloten om een nieuw herenhuis te bouwen. Ze kochten in 1864 van de dochter van Van den Nieuwen-
huyzen een stuk bouwgrond van 4,24 ha. Het perceel , gelegen aan de Leestse Steenweg (nu Hombekerkou-
ter) omvatte de verkavelingen van de huidige Carmosteystraat en de Leliëndaalstraat.  
De gebroeders De Saegher waren te Hombeek zeer populair. Louis was de promotor van de stichting van de 
eerste fanfare in Hombeek in 1865. Bij de politieke twist rond de schoolstrijd in 1880 stelden ze zich op aan de 
kant van de katholieken, tegen de gevestigde liberale macht van pachters als Ceulemans en Horckmans in. 
 
 
Herman Van Lint 
 
Geraadpleegde bronnen:  Archief De Schacht  Eddy Solie  
                                     Archief Heemkundekring Hoermbeka  De Kempeneer Ward 
                                     Dagboek van Pierre Levens 1654 
                                     Norbertinessen Leliëndaelklooster Hombeek , uitgave Archeologische Vereniging “ Oud Mechelen” 
                                     Hoembekania Nr. 1  Van Hombeekse mensen en dingen   Paul Behets 
                                          Beeldbank Stadsarchief Mechelen 
 
DEEL 2  GODSDIENSTROEBELEN, OORZAAK VAN VERVAL EN ONDERGANG VAN LELIËNDAEL                                                     
VOLGT  IN  “ ’T RIDDERKE NIEUWSFLASH NR. 1  VAN 2024 “  
 

Wil je extra informatie,
kĳk op

    www.hoembeka.be     of 
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De hanzesteden in Nederland: een uitstap waard 
Waarom gaan we toch allemaal naar Amsterdam als we voor een dag of een weekend naar Nederland gaan? 
Ge eens voor een paar dagen naar een of meerdere van de Hanzesteden in Nederland. Het is er zo mooi en 
rus�g. En toch is er veel te zien en te doen. 

Met 25 Hoembekaleden hebben we het uitgetest en het is de moeite waard, kijk maar hieronder en op  
volgende bladzijden.
Wij bezochten Zwolle, Kampen, Elburg, Ha�em, Deventer, Zutphen en Doesburg.

ZWOLLE is een van de grotere Hanzesteden in 
Nederland. Toch is alles vlot te voet bereikbaar.
Ga ook eens langs bij boekhandel Van der 
Velde in de gerestaureerde Broederkerk (foto 
hierboven).

Wij verbleven in Bilderberg Grand hotel 
Wientjes. Mooie kamers en lekker eten. Een 
aanrader.
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KAMPEN aan de rivier De Ijssel.

De Kamperkoe (links) en het 
kleinste huisje (rechts).

ELBURG
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Het pi�oreske HATTEM
met het Anton Pieck museum

DEVENTER
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De Hoembeka reisgenoten voor 
het hotel in Zwolle

Nog �jd voor wat extra?
De hanzesteden liggen dicht bij 
Het Na�onaal Park De Hoge 
Veluwe met het Kröller-Müller 
museum. 
Ook het Paleis Het Loo in 
Apeldoorn is het bezoeken waard.

Foto’s: Herman Van Lint
Tekst: Rene Schelkens

ZUTPHEN
Bezoek zeker de Walburgiskerk, een van de mooiste 
kerken van Nedermland waarvan de oudste delen uit 
de 11e eeuw stammen.
Bekijk de monumentale kaarsenkroon en het Lurge-
orgel uit 1564.
Bezoek in de kerk ook de middeleeuwse ke�ng-
bibliotheek.

DOESBURG
Wij sloten onze reis af  met een lunch in Grand Café 
De Waag, de oudste horecgelegenheid van Nederland.
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KANTOOR	WILLIAM	CORNETTE	BVBA		

VERZEKERINGEN	–	BANKZAKEN		

BANKSTRAAT	7	

2811	MECHELEN-HOMBEEK		

TEL:	015/414819	–	FAX:	015/424092	

william.corneMe@porPma.be		

															

Hoeve 
Ten Bossche

B
HP 1018

EG

www.hoevetenbossche.be

Ook open op
zondagvoormiddag

COIFFURE NICOLE 

Gemeentestraat 29 
Hombeek 

KBC	Bank	&	Verzekering	
Grote	Markt	27	
2800	Mechelen	
015/298200	
mechelen.centrum@kbc.be

Lilly’s

Schoonheidssalon
0472 66 51 96

Schoorstraat 14
2811, Hombeek

www.publiplus.be

Ontwerp
Drukwerk
Website

mailto:mechelen.centrum@kbc.be
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Retouradres:
R. Schelkens
Bankstraat 158
2811 Hombeek

Driemaandelĳks tĳdschrift P209706

Afgiftekantoor 1980 ZEMST

Naar goede gewoonte is er op zondag  5 november rond 12 uur opnieuw een  
dierenzegening  en paardenommegang na de viering in de kerk om 11 uur.

Wĳ herdenken in de gebedsviering om 11 uur de Hoembeka-leden  die in 2023 overleden zĳn.

Een mooi mens verliezen maakt  verdrietig en doet pĳn. Met veel eerbied herinnert Hoembeka zich 
de fijne momenten uit het leven van:

  Hugo Teughels, echtg.Maria Rosiers
  Celina Van Beveren, echtg. Albert Daelemans
  Fred Symons, echtg. Agnes Teughels
  Christan de Meester de Ravestein
  Marcel Van den Zegel, echtg. José Op De Beeck
  Frans Muyldermans, echtg. Monique De Winter

Wĳ nodigen alle leden uit op deze viering en verwelkomen alle aanwezigen daarna met een 
opwarmertje aan de uitgang van de kerk.

Dierenzegening en paardenommegang.

Na de gebedsviering volgt de dierenzegening aan de ingang van de kerk
Bĳeenkomst van de dieren in de Diepestraat, vooraan de paarden, daarna de andere huisdieren.
Rond 12 uur start dan de Dierenzegening.met aansluitend de Paardenommegeng in het centrum 
van het dorp.
Iedereen welkom met of zonder huisdier

Herman Vandenbergh, broer van Marc en schoonbroer 
van Rina Lauwers
Frans De Bondt, partner Nadine Sarlée
Eddie Vandevenne, echtg. Annie Stoppie
Maria Van Winghe, echtg. Gust Moens
Jan Van Beneden, echtg. Annie Plaskie

Hoembeka nodigt haar leden uit op de Sinte-Metteviering
zondag 5 november 2023


